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Thema: Mijn hulp komt van de HEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist:  Johan Westerbeek 

Pianist: Willy Misker  

M.m.v. Cantorij o.l.v. Willy Misker 

Werkgroep Liturgisch bloemschikken 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit 

 

Wit is de kleur van de vreugde en nieuwe leven 

van sprankelend water, het Licht 

als een stralende dageraad 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Orgelspel 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij:  Gij levende 

 

Gij levende eerste en laatste, moeder, vader, 

God onspreekbaar boven onze woorden uit. 

Zegen uw mensen die hier nu zijn  

en al uw mensen waar ook ter wereld, 

doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 

 

Intochtslied: Zingenderwijs 45:1, 2, 3 en 6   

 

Een woning die zo ruim is als / het hart van onze God 

Zo hemelsbreed en wereldwijd: / daar komt geen mens tekort. 

 

Een huis dat vast staat als de trouw / waarmee God ons bemint, 

Waar niemand eenzaam is, en elk / de ander zoekt en vindt. 

 

Waar twijfel en onzekerheid / bestaan naast groot geloof 

Waar liefde alle angst verjaagt; / wie treurt wordt er getroost. 

 

O Eeuwige, verberg U niet, / wees onder ons vandaag, 

Maak woning, schep een ruimte die / ons door de tijd heen draagt. 

 

Stil worden voor God 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden – Liturgische bloemschikking 

 

 

 



Lied: Wij bidden tot U 

 

Wij bidden tot U en roepen uw naam: 

Blijf niet ver, Eeuwige. 

Gij weet van de nood, verstaat elke vraag. 

Bied ons allen een oor.  
 

Gebed om ontferming  

 

Lied: Wij bidden tot U 

 

Wij bidden tot U en roepen uw naam: 

Blijf niet ver, Eeuwige. 

Gij weet van de nood, verstaat elke vraag. 

Bied ons allen een oor.  
 

Troostwoord: 2 Kor. 1:3-5 
 

Lied:  Rakelings Nabij 90 
 

Laat ons zingen van de dromen, 

van het hart dat liefde kent, 

van de mens die uit wil stromen 

en zich naar de ander wendt, 

van de God die met ons mee trekt 

en ons licht en leven zendt. 
 

Laat ons danken voor de toekomst, 

die zich als een bloem ontvouwt, 

in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, 

die de woning van zijn leven, 

op de rots van liefde bouwt. 
 

Laat ons vieren dat wat goed is,  

dat wat mensen mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is 

en in tederheid ontwaakt: 

hoop, geloof en vooral liefde, 

waarin God ons intens raakt. 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord – Lied 333  Kom Geest van 

God 

Cantorij, daarna allen  

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Schriftlezing: Ps. 121 

 

Cantorij:  Klankresten 

 

Klankresten van een onvoltooid verhaal, 

Steenlettergrepen sporen in woestijnzand 

Lichtwoorden ooit ontvangen, maar van wie 

Hij zal niet slapen, allerzielen hoeder. 

 

Schriftlezing: Matt. 28:16-20 

 

Lied: Van Harte 36  Mensen van het vuur zijn wij 

 

Mensen van het vuur zijn wij 

door de vlam die eens ontstoken, 

hartgericht, verblijdend vrij, 

oude grenzen heeft doorbroken. 

Gids van nieuwe vergezichten, 

leer ons op uw Geest te richten. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 

van het godbezielde leven, 

om de wereld wijd en zijd 

recht en richting te hergeven. 

Geest van vuur wil door ons branden, 

wees in stad en land voorhanden. 



Mensen van het vuur zijn wij, 

aangestoken om te dromen 

met de mensen van voorbij, 

dat Gods toekomst ooit zal komen. 

Geest van God, vlam in dit leven, 

blijf met ons bestaan verweven.  

 

Verkondiging 

 

Cantorij: Going home. Lied uit “de Nieuwe Wereld”van A.L. Dvorak 

 

Vertaling: Ik ga naar huis, het is niet ver meer. Ik word daar opgewacht 

door mijn vrienden en door Jezus. Ik zie zijn lach en zijn hand. Hij zal 

mij ontvangen. De sterren verlichten de weg en alle schaduwen, verdriet 

en pijn zijn verdwenen. Daar zal vrede zijn en blijven. Zie het licht, zie 

de zon. Ik ben thuis. 

 

GEDACHTENIS GESTORVENEN 

 

Inleidende woorden  

 

Lied: Zingenderwijs 169:1 en 2  

 

Wij noemen U de namen 

van hen met wie zij samen 

het leven mochten gaan. 

Nu zij ons zijn ontvallen, 

lijkt leven te versmallen 

tot koud en eenzaam voortbestaan. 

 

O Eeuwige, laat merken 

wat liefde kan bewerken 

hier in vertrouwde kring. 

Laat niet ons hart verkillen, 

maar ons verdriet verstillen 

tot dierbare herinnering. 

 



Wij gedenken de overledenen 

We noemen de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn 

voorgegaan.  

De familie (of de wijkouderling) ontsteekt voor hen een kaars vóór in de 

kerk.  

 

Lied 598  Als alles duister is 

 

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur,  

dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  

dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft. 

 

Ieder kan nu een kaars aansteken voor overledenen aan wie wordt gedacht 

en die ons dierbaar zijn. Ondertussen zingen we door met Lied 598 ‘Als 

alles duister is’.  

 

Stilte 

 

Een kaars wordt aangestoken voor allen die ons zijn voorgegaan 

 

Lied: Onze namen staan geschreven  

 

Onze namen staan geschreven 

 in de holte van uw hand,  

als een teken dat ons leven  

in U, Heer, is ingeplant.  

Steeds als Gij uw handen opent  

zien uw ogen ons weer aan  

en gedenkt Gij uw belofte:  

een volkomen nieuw bestaan. 

 

Een kaars wordt aangestoken voor hen die in deze wereld zijn 

gestorven door oorlogen en natuurgeweld 



Cantorij:  Requiem van Eliza Gilkyson/arr. C.H. Johnson 

 

Geschreven n.a.v. tsunami op Sumatra in 2004. 

Voor alle nabestaanden van natuurgeweld en oorlogsgeweld is dit een 

smeekbede tot Moeder Maria om liefde en omarming. 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

Gebeden 

Stilte 

Cantorij: Onze Heer zal je hernieuwen 

 

Onze Heer zal je hernieuwen. God zal je nooit verstoten 

Onze Heer komt om je te ontmoeten, om je te ontmoeten. 

 

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie  2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 416:2, 3 en 4   

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 



WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Lied: 416:1 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, verblijft voor revalidatie in de Horst, 

Rondweg 97 7825 TC Emmen.  

 

Deze zondag is een dag waarin het gemis woorden krijgt. Namen 

worden genoemd. En als ze niet hardop klinken omdat het langer is 

geleden, horen we de naam van onze geliefde in ons vanbinnen. We 

bidden om troost en kracht. Om moed en armen om ons heen. De 

barmhartigheid van God draagt ons in de aanwezigheid van lieve 

mensen om ons heen. Anne van Rheede-de Weerd schreef een gedicht 

over het aansteken van een kaars in de gedachtenisdienst, maar het past 

ook als we thuis een lichtje aansteken voor wie wordt gemist. 

 

Omdat jij hier was 

staan wij vandaag stil. 

Wij noemen jouw  

naam en eren jou 

om alles wat je voor  

ons, voor de wereld, 

betekende. 

Omdat jij hier was 

branden wij een  

kaarsje. Jouw licht, 

jouw liefde dragen 

wij met ons mee. 

Omdat jij hier was en  

in onze harten altijd  

zult blijven. 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij 

mij in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om 

wat met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

 

 

 



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. W. Akkerman, De Lauden, Klazienaveen 

 

Kerkasiel Kampen 

Een delegatie van onze gemeente gaat op 30 december van 18.00 tot 

20.00 uur weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in 

Kampen. 

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants verblijft daar sinds 21 

november 2024 in De Open Hof. Al bijna een jaar hebben ze geen voet 

buitengezet en houden vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit 

Emmen woont ruim tien jaar in Nederland maar mag hier niet blijven. 

  

Wij hebben afgesproken om maandelijks een kerkdienst te gaan 

verzorgen. 

Hiervoor hebben wij u nodig. Wilt u ook een keer mee, geef u dan op 

bij  

Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 

 

Schoendoosactie 2025 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos 

om tot een kostbaar geschenk.  

Voor verdere informatie zie Zuiderklanken 

Diaconieën Kerken met Vaart  

 

Kerstpakkettenactie, collecte op 30 november 

Ook dit jaar willen we als Zuiderkerkgemeente iets extra’s doen voor de 

mensen die leven van de voedselbank. Zoals u misschien weet worden 

de voedselpakketten uitgedeeld in de lokalen achter de kerk. Voor de 

mensen die het hier afhalen doen we altijd iets extra’s voor de 

kerstdagen. De diaconale collecte van zondag 30 november is voor dit 

extra pakketje. We kopen als diaconie de producten, zodat de pakketjes 

allemaal gelijk zijn. Douwe Egberts punten kunnen we dit jaar nog niet 

inwisselen voor koffie, maar vanaf 2026 wel weer.  Als u niet in de 

gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u ook een gift 

overmaken (voor 19 december) naar de diaconie: 

NL69RBRB0851567320 o.v.v. Kerstpakkettenactie. De diaconie 



Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 28 november is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 30 november  

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. P. den Hollander 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

